


Waar …? 
in Siddeburen van 1856 …  … tot 2018 



Waarom …? 
 

Om een open geloofsgemeenschap 
te zijn …. 

 

 

 waar iedereen welkom is! 
 



Wat …? 
WAAR MENSEN HET  

GOEDE NIEUWS  

VAN 

GODS LIEFDE  
HOREN EN DELEN … 



Samen vieren en beleven… 
 

   Hoe …? 
 

elke zondag in de kerk … 



… en de jeugd 1 x per maand hun 
eigen Jeugdkerk … 
 

… de kinderen elke zondag hun 
eigen viering … 
 



   
        KERST 
 
     PASEN 
 
 
PINKSTEREN 

 Speciale vieringen … 



Kerkdiensten, samen met de 
kerken in de regio … 



 
… maar ook … 

 
2 x per jaar … Kliederkerk … 

 

voor iedereen, 

oud en jong, 

binnen en buiten 

de kerk! 







… de jaarlijkse dankdienst voor  
het gewas en arbeid … 

… bewustwording … … voor de zieke en oude 
 gemeenteleden 



… de herdenkingsdienst  
op Eeuwigheidszondag … 

we herdenken gemeenteleden die 
het afgelopen jaar zijn overleden 

we herdenken onze geliefden die 
ooit zijn overleden 



… maar ook het kerstverhaal uitbeelden met 
 de kerstwandeling door Siddeburen … 



…in samenwerking met de Herv. Gemeente  





Samen nadenken en  
    (van elkaar) leren … 
 



 

Samen dingen doen 
 

zoals fietsen … … dauwtrappen … 



 

… samen eten: 

 ‘een mond vol’ en 
‘wat de pot schaft’… 

… gespreksavonden … 

over allerlei 
onderwerpen, bv.: 

– verhalen van 
hoop 

–de Bijbel, een 
goed verhaal! 



Oog hebben voor onze samenleving,  
dichtbij en veraf … 



WILLEN WIJ VOOR IEDEREEN EEN 
VINDPLAATS ZIJN VOOR  
 

- GELOOF 
- HOOP    IN ALLERLEI VORMEN 

- LIEFDE 

Als 



Nieuwsgierig geworden? 

OOK IN  

HET  

MFC-SIDDEBUREN 



Wees altijd welkom!! 



 DEELNEMER IN HET MFC SIDDEBUREN 


